Vertelling 8-12 jaar

Een nieuw begin

Op een rustige plek, ergens buiten de stad, zit een man. Hij is ziek. Op zijn armen,
zijn buik en zijn benen zitten rode plekken. Andere mensen blijven bij hem uit de
buurt. ‘Straks krijgen wij het ook!” roepen ze als de man te dichtbij komt. Daarom
zoekt hij meestal de rustige plekken op. Plekken waar hij niemand tot last is. Maar op
een dag... hoort de man dat Jezus in zijn dorp komt. Jezus: dat is die man die zieke
mensen beter kan maken. Die man die zo mooi vertelt over God en zijn koninkrijk.
Daar moet ik naartoe, denkt de man. Het zal er druk zijn, de mensen zullen schrikken
als ik ineens in die grote groep ga staan. Maar het moet. Als iemand mij kan helpen,
is het Jezus.

Midden in het dorp, tussen allemaal andere mensen, vindt hij Jezus. Hij rent naar hem
toe, hij komt veel dichterbij dan hij gewend is. Vlakbij Jezus valt hij op zijn knieén.
Hij kijkt omhoog en zegt: ‘Als u het wilt, dan kunt u mij gezond maken. Dan zorgt
u dat ik er weer bij hoor, dat ik weer gelukkig kan zijn.’ Jezus steekt zijn hand uit.
‘Niet aanraken!’ roept iemand. ‘Hij is besmettelijk!” Maar Jezus trekt zich er niks van
aan. ‘Tk wil het’, zegt hij tegen de man. ‘Word gezond, maak een nieuw begin.” Op
hetzelfde moment voelt de man hoe de plekken op zijn lijf wegtrekken. Hij voelt zich
weer gezond!
‘Vertel het maar niet verder’, zegt Jezus. ‘Ga naar de priester. Laat zien dat je weer
gezond bent, dat je er weer bij hoort. Breng ook een offer aan God, zodat iedereen kan
zien wat er met jou gebeurd is.’
De man gaat meteen op weg. Maar zijn mond houden, dat kan hij niet. Overal waar
hij komt, vertelt hij in geuren en kleuren wat Jezus voor hem gedaan heeft. ‘Echt?’
vragen de mensen. ‘Waar is die Jezus dan nu?’ ‘Op het marktplein!’ roept de man
vrolijk. Tientallen, nee honderden mensen gaan meteen naar Jezus op zoek nadat ze
het gehoord hebben. Rondom Jezus wordt het nog drukker dan het al was. Uiteindelijk
wordt het zo druk dat Jezus maar beter even weg kan gaan. Naar een rustige plek,
ergens buiten de stad.
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8-10 jaar

P Gesprek: Waarom zit de zieke man
op een rustige plek? Wat doet
Jezus aan het eind van het verhaal?

Waarom doet hij dat?

In dit verhaal gaat het over iemand die niet

meer dicht bij andere mensen kan zijn. Zijn

er vandaag ook mensen die weinig contact

kunnen hebben met anderen? Hoe komt dat?

Wat wens jij die mensen toe?

Spel: Stel dat je iets niet mag vertellen,
maar je wilt het toch duidelijk maken;
misschien kun je het dan uitbeelden!
De kinderen bedenken leuke berichten, zoals:
— We gaan naar het stadion om een wedstrijd
te bekijken.
— We gaan naar de dierentuin.
— We hebben een verrassing voor ...
Kunnen ze dit bericht uitbeelden?

11-12 jaar
Gesprek: Wat vind jij het mooiste/
fijnste moment in dit verhaal? Welk

¢¢

moment vind je minder mooi of fijn?

Computer: Informatie: Ga op zoek

naar informatie over mensen die nu

aan een huidziekte lijden, zoals lepra.
Wat kan zo’n ziekte voor mensen betekenen?



